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Nieuwsbrief Augustus 2017 
AGENDA 
Dinsdag 8 augustus 

Fietsen rond Zoutleeuw 
 

Donderdag 24 augustus 

Kiss me Kate in Berlare 
 

Dinsdag 29 augustus 

Fietsen rond Zoutleeuw 
 

Dinsd ag 5 september 

Startdag Neos 5 jaar 
 

Donderdag 7 september 

Provinciale wandeling 
 

Donderdag 14 september 

Muzikale luisteravond in 

De Passant 
 

Dinsdag 19 september 

Fietsen rond Zoutleeuw 
 

Zaterdag 18 november 

Music Show Scotland 
 

Woensdag 2 t/m 6 mei ‘18 

5 daagse Praag 

Beste Neos-vrienden, 

Om het te zeggen met een term uit de sportwereld: ‘Wij zitten  

momenteel in het tussenseizoen’ ! Het is nog niet zo lang geleden dat we 

samen zaten in de Rietgors te Attenhoven om het afgelopen werkjaar  

‘af te ronden’. Jammer genoeg kon ik er niet bij zijn, maar ik heb me  

laten vertellen dat het eens te meer een gezellige boel was!  

Beste Neos-vrienden, laat mij toe om een terugblik te werpen op het 

voorbije jaar. Wij brachten een bezoek aan Luik, Wiesbaden, Frankfurt, 

Mainz, Lommel, Hasselt, Kemzeke, Barcelona en Veurne.  

Wij luisterden naar lezingen van Dr. De Marteleire, Dr. Vansteenwegen, 

Mevr M. Roosen, de heer J. Lesage en prof. van den Audenaerde.  

Wij genoten volop van de musical Albert 1, van de Great Pretenders, 

Night of the Proms, de 9e symphonie van Beethoven, van Grüsse aus 

Wien en van de opera “Die Zauberflöte”.  

En daarnaast genoten wij ten volle van mekaar op allerhande samen-

komsten. Het is bijna niet te geloven wat Neos Zoutleeuw verwezenlijkt 

heeft en dit op 10 maanden tijd!  

Het zou van mijnentwege zeer ongepast zijn moest ik hierbij mijn  

medebestuursleden niet even in de bloemetjes zetten.  

Zij verdienen een oprechte en welgemeende dikke proficiat voor hun 

werk hierbij als … vrijwilliger! 

Daarnet sprak ik van een tussenseizoen. Dat wil zeggen dat we voor de 

deur staan van een nieuw werkjaar. En nu al kan ik zeggen dat wat er 

ons te wachten staat niet moet onderdoen voor wat voorbij is! Wil je er 

meer over weten, kom dan zeker naar onze startdag van 5 september. 

Meer daarover verder in deze Nieuwsbrief. Ik verwacht u daar. 

Uw voorzitter Herman 



Dinsdag 8 en 29 augustus en 19 september om 14 uur 

Fietsen rond Zoutleeuw 
De afstand bedraagt zo’n 20 km en zowel elektrische als niet-elektrische fietsers zijn 

welkom. We houden het tempo rustig. We rijden voornamelijk via het fietsroutenet-

werk en houden geregeld een pauze om terug energie op te doen. 

Vertrek aan de dekenij in Zoutleeuw. 

Dinsdag 5 september om 14 uur in het Kostershuis 

Startdag Neos Zoutleeuw 5 jaar 
Neos Zoutleeuw begint aan zijn vijfde jaar! Wie had dit ooit durven dromen. Beste vrienden wanneer je 

kijkt naar het voorwoord van de voorzitter op de eerste pagina, en je ziet daar wat wij allemaal  

verwezenlijkt hebben vorig jaar, ’t ja, waarom zou je dan thuisblijven op 5 september?  

In het Kostershuis zal u vanaf 14.00 uur uit de doeken gedaan worden wat u mag verwachten voor het 

komende jaar! Het programma van die dag ziet er uit als volgt: 

Prijs: 7 € voor leden, 10 € voor niet-leden. 
Inschrijven vóór dinsdag 29 augustus.  
(Voor het rekeningnummer zie pagina 1) 
Iedereen, ook familie, vrienden en kennissen,  
van harte zeer welkom. 
Jij komt toch ook? 

Donderdag 7 september 

Provinciale wandeling Scherpenheuvel 
Er is keuze uit 2 afstanden:  

 Een grote wandeling van 8 km  
 Een kleine wandeling van ongeveer 4,5 km  
 De door U gemaakte keuze moet voor aanvang van de wandeling 

bij het onthaal worden bekend gemaakt.  
Volgende bezienswaardigheden staan zeker op het programma:  

 Het Ursulinen- en Oratorianenklooster, de Barokgang en uiteraard de Basiliek. 
 De maagdentoren (1480)  
 De watermolen (18de eeuw)  
 Het standbeeld van “De Witte”  

 Praktische info:  

 startplaats: Onthaalcentrum “De Pelgrim”, Isabellaplein 15a in 3270 Scherpenheuvel  
 Parking: ter plaatse is er weinig parkeerruimte en daarom is het aangewezen de parking van de Maria-
 hal te gebruiken. Deze bevindt zich achter de Basiliek op een 100-tal meter van het onthaal centrum.  
 Aanmelden: onthaal vanaf 13 uur met koffie en frisdrank  
 Vertrek van de wandeling naar keuze om 13 uur 45 
 Prijs deelname: 15 € + eventuele vervoerskosten voor de passagier(s).  
 Einde van de wandeling rond 16 uur 45. 
 Daarna wordt U in het ontmoetingscentrum De Pelgrim een kleine lunch aangeboden: soep,  
 2 broodjes, koffie en taart. 
 U ontvangt ook een aandenken aan Scherpenheuvel. 
 Bij annuleringen die gebeuren na 1 september 2017 worden de deelnamekosten niet terugbetaald.  

* Welkom met een drankje.  

* Presentatie van een diareeks over de voorbije activiteiten.  

* Koffie met zachte cakejes  en lekkere wafels. 

* Voorstelling nieuw jaarprogramma 2017 - 2018 

* Gezellig samenzijn. 



Zaterdag 18 november 

Music Show Scotland 
Mistflarden hullen het Schotse Highland Valley Castle in een  

mysterieuze duisternis. De torens en kantelen op de hoge muren 

van de vesting lichten op wanneer felle bliksemschichten de lucht 

doorklieven. Het geluid van de donder is oorverdovend.  

By the center, quick march! klinkt een militair bevel achter de poort, gevolgd door het typische geluid 

van de Schotse snaredrums. In de verte klinken doedelzakken. Het geluid van de pipes en drums zwelt 

aan. Steeds harder en harder. Een imposante formatie van meer dan honderd doedelzakspelers en  

drummers met Schotse kilt, full dress en bontmuts marcheert door de kasteelpoort naar buiten… 

Kom en geniet van meer dan drie uur Keltische muziek, zang, Schotse dans, Ierse stepdance en humor in 

de grootste en mooiste arena van het land! 

Praktisch: leden 75,50 € / 85 € niet leden (busvervoer en verzorgde koude schotel inbegrepen). 

Inschrijven vóór 25 augustus met vermelding van uw naam en “Scotland”. 

Donderdag 14 september om 19u30 in Passant 

Muzikale luisteravond 
KVLV Dormaal en Neos Zoutleeuw brengen in Zoutleeuw de mooiste melodieën  

uit de operettewereld.  

Fragmenten uit “Het witte paard”, “Het land van de glimlach” en vele anderen,  

zullen de revue passeren. Zij worden op deskundige wijze van commentaar en van  

anekdotes over componist en uitvoerders voorzien. Het zijn natuurlijk geen life- 

optredens, dit zou onbetaalbaar zijn, maar de grootste wereldvedetten brengen u  

deze fragmenten via filmbeelden. Per slot van rekening zijn het de muziek, de klanken,  

die primeren. De mensen die deze avond verzorgen, 2 x 1 uur met een half uur pauze, trekken in As,  

hun woonplaats, bomvolle zalen, elk jaar opnieuw. Het zijn dan ook specialisten in dit domein.  

Laat u onder dompelen in de speciale sfeer van deze avond en geniet er met volle teugen van. 

Programma: 

Deel 1 
1. Lippen schweigen - “Die Lustige Witwe”: Frans Léhar  Diana Damrau en Jonas Kaufmann 
2. Lied aan de Maan - “Rusalka” : Antonin Dvorak Renée Fleming 
3. Freunde , das leben ist lebenswert -“Guiditta” : Frans Léhar Jonas Kaufmann 
4. Frühlingsstimmenwaltzer van Johan Strauss(zoon) - Natalie Dessay 
5. The Lord’s Prayer : Andrea Bocelli en het Tabernakelkoor Salt Lake City 
6. O mio babbino caro - “Gianni Schiccki” : G.Puccini - Amira Willighagen 
7. Dein ist mein ganzes Herz -“Das Land des Lächelns” : Frans Léhar 
8. Libiamo ne lieti calici - “La Traviata” : G.Verdi Renée Fleming en Joseph Calleja 

Deel 2 
1. Inn Weissen Rössl : Ralph Benatzky - André Rieu Orkest en solisten 
2. Du sollst der Kaiser meiner Seele sein: “Der Favorit”: Robert Stolz Angelika Kirchschlager 
3. L’ amour est un oiseau rebelle - “Carmen”: G.Bizet Maria Callas en Andrea Gheorghiu 
4. Dunkelrote Rosen - “Gasparone” : Carl Millöcker -Thomas Hampson 
5. Meine Lippen sie Kussen so heis -“Guiditta “:F.Léhar - Anna Netrebko 
6. Vilja- lied - “Die Lustige Witwe” : F.Léhar -Renée Fleming 
7. Au fond du Temple Saint - “Les pêcheurs de perles”: G.Bizet Placido Domingo en Rolando Villazon 
8. Reich mich zum Abschied noch einmal die Hände ... “Victoria und ihr Husar”: Paul Abraham – Julia  
    Kleiter en Jonas Kaufmann 

Organisatie:  KVLV Dormaal - Neos Zoutleeuw                       Inkom: 7 € voor leden, 10 € voor niet leden . 



 
Praag 

Woensdag 2 t/m zondag 6 mei 2018 

De stad aan een rivier en op negen heuvels 

De buitengewone schoonheid en het aantrekkelijke panorama van Praag  

worden mede veroorzaakt door het bergachtige terrein waarop de stad is  

gebouwd. Adembenemende uitzichten zijn mogelijk vanaf de Praagse  

heuvels. De rivier de Moldau doorsnijdt Praag over een lengte van 31 km.  

Op z´n breedst is de rivier 330 m.  

Het Gouden Praag 

Deze benoeming komt waarschijnlijk uit de tijd van de Boheemse koning en 

(tevens) Duitse keizer Karel IV, onder wiens gezag de torens van de Burcht 

werden verguld. Volgens een ander verhaal werd Praag de gouden stad  

onder Rudolf II omdat hij alchemisten steunde in hun zoektocht naar goud. 

Het Praag van honderd torens 

Wegens de vele torens en uitkijktorens die er toen al in de stad waren,  

werd Praag een paar honderd jaar al aangeduid als de stad van honderd  

torens. Tegenwoordig zijn dat er ruim 500. 

De schoonheid van Praag is legendarisch 

De Karelsbrug en de lieflijke Moldau zijn bezongen door dichters en componisten.  

Op de linkeroever ligt de barokke Malá Strana met haar prachtige koepels en ontelbare kerken, met haar 

keizerlijke tuinen en paleizen die bergopwaarts gaan tot de Praagse Burcht, het duizendjarige centrum 

van de macht. Daarbovenuit torent de magistrale kroon op het werk - het silhouet van de St.- Vithus-

kathedraal. Op de rechteroever zie je in de verte het gouden dak van het Nationaal Theater.  

Het historische Praag is op wonderbaarlijke wijze zichzelf gebleven. Na veertig jaar communistische  

overheersing is Praag weer een levenslustige stad. Deze reis is een unieke gelegenheid om deze 

“sprookjesstad” te leren kennen. De stad bruist van nieuw leven en van veranderingen in het magistrale 

decor van het historische Praag, mooi als altijd en spannender dan ooit…  

Op 29 oktober bezoeken we Pairi Daiza. 

Noteer nu al Praag en Pairi Daiza in uw agenda !!! 


